
Hoi Ik ben Dirk van Loon directe Buur Karel 1 fabriek langs de 
sportschool. 

Waar mij vooral om gaat is vooral geluidsoverlast dat is iets 
wat mij enorm stoort. 
Een tijdlang heeft een ventilator op het dak boven de 
sportschool dag en nacht aangestaan wat slapen bijna 
onmogelijk maakt. 
Deze is aangegaan omdat ik met meerde dingen niet mee 
eens ben. Vaak ben ik bij de sportschool lang geweest om te 
zeggen dat ik van bijv. buitensporten niet mee eens ben en 
dat het geluid uit de openstaande deuren niet te hebben is. 
Hierdoor kreeg ik al gauw de titel de Kutbuurman van het 
Fabriek. Er is me dan ook verteld dat ik daar niet meer 
gewenst ben. 
Het rare is dat we van de tijdelijke vergunning wel in ons 
gelijk worden gesteld wat betreft overlast van de ventilator 
die moet nachts uit en de deuren van de sportschool aan de 
zijkant moeten dicht blijven. Als ze open staan is er voor ons 
geen lol meer aan om op ons eigen terras te gaan zitten.  
En dan heb ook nog het geluid dat we horen in onze 
slaapkamer. Let wel op dat is doordeweeks elke morgen van 
af 6.30 uur tot 22.00 uur en de openingstijden in het 
weekeinde tijden die nog niet eens vast liggen. Waarom 
wordt  dit er niet in opgenomen. 
Je snapt dat ik geen ander keus heb dan dit allemaal aan te 
vechten. Wel heb ik de keus om aan het verzoek  aan Jan van 
Buitenen te voldoen. Hij belde mij 13 oktober op en zegt wij 
gaan dit oplossen Dirk. Zijn voorstel is dat ik moet zeggen wat 
mij huis waard is dan gaat hij het voor veel meer kopen.  



Zo zit het dus in elkaar. Ik word vriendelijk verzocht om op te 
zouten en te stoppen met mijn gezeik. Ik heb altijd zo in 
elkaar gezeten als iemand last van me heeft dan probeer ik 
me aan te passen of te stoppen. Nooit heb ik geweten dat 
zoiets zo`n impact kan hebben in alles in mijn directe 
omgeving en dat ik op deze manier ergens tegenin moet 
gaan, om op te komen voor mezelf.  
Mijn vraag is ook denk nou ook eens goed na voordat je 
zomaar op alles goedkeurt. 
-geluid van wat er in de toekomst allemaal nog meer op het 
dak komt.  
Omdat het een monumenten pand is kan er niets aan de 
voorkant of zijgevel, alleen maar op het dak recht tegenover 
ons slaapkamerraam.  
-overlast van de openstaande deuren waarvan de eigenaar 
zegt, “die ga ik echt niet dicht doen”.  
-buitensporten is niet toegestaan. Echter als de deuren open 
worden gezet lok je uit dat mensen buiten gaan sporten. 
Dat heeft de praktijk uitgewezen. 
 als ik op mijn terras zit hoor ik ze gewoon praten. De muziek 
de gewichten en de ventilators 
 Geluid en volume wordt alleen maar meer en meer. 

als wordt of gaat dan schakel je bij overlast  de handhaving 
in!  
geloof je zelf dat er dan iets gebeurt !!! 
 Ja geloof je dat echt zelf!!! 

Je zal er maar langs wonen!!! 


